
Weer terug op de forelvijver in Brabant.

Geschreven door Marcel Mos

Vandaag weer een keertje naar Brabant.

  

We hebben even de smaak van het forellen te pakken.
En daarom zijn we weer afgereisd naar de Biestse Oevers.
Waar we Ben deze maal veraste met onze komst.

  

      

Het begon heel vroeg deze Dinsdag morgen.
Om 4:30 ging bij mij de wekker.
Even snel wat eten en de hond uitlaten.
Laatste spullen pakken en op naar Stellendam.
Hier was Mitchel (de Joker die we inzetten vandaag) aan
het logeren bij Opa en Oma.
Deze zaten al start klaar.
Dus snel alles over gezet in Pa ze wagen en op naar Brabant.
Om 06:11 reden we bij pa de straat uit.

We zagen de zon opkomen waar ik een mooi plaatje van wou schieten.

  

  

Wat dus helaas niet lukten.
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Want in de auto kwam ik er achter dat me geheugenkaartje
van me camera nog in me PC zat....
Lekker slim weer Marcel.
Snel een foto gemaakt met me telefoon die daarna
weer als route planner werkten.

Om net iets over 7:30 kwamen we aan bij Ben.
Verrast maar weer een leuk weerzien.
En na een lekker bakkie koffie snel de hengels optuigen
en naar de stekken toe.

Ik verfraai dit verslag met foto,s van een vorig bezoek op de Biestste Oevers .

  

  

Hier Ben met de erg mooie Zalmforellen die hij voor je uitzet als 
je bij hem komt vissen.
En op gezetten tijden aan gegeven op ze site zet hij ook mega forellen er op.
Zoals 22 mei want dan gaat er in de ochten en in de middag een forel op 
van maar liefst +/- 12,5 kg.

Wij zitten op de stekken waar een koude gure wind staat.
Helaas kwam de zon niet lekker door deze keer.
Maar dat mocht de pret niet drukken.
En Mitchel ving de eerste forel.

Dat was een lekker begin.
Michael kwam wat later met ze 2 zoons ook aan op de vijver.
En dat vond Mitchel wel weer leuk want nu kon die ook lekker ravotten.
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  Dus gingen ze met ze drieën kijken hoe de nieuwe forellen het water in gingen.  

  Nieuwe kansen dus om weer een visje te vangen.Het vangen ging een beetje over een weer tussen Michael en mij.Me vader kon deze maal geen aanbeet verleiden bij de forel.Er zijn dagen dat je dus gewoon niets vangt.  Na een lekker dagje voor mij kwam er uiteraardweer een einde aan het vissen.  

  We pakken de boel weer in en gaan even bijkomen en opwarmen bij Ben.Na wat gegeten te hebben en lekker warme dranken gedronken te hebbenwaren we weer klaar voor de terug reis.Eenmaal weer thuis gekomen bij me ouders heb ik deforellen even gespoeld en op een mooie rij gelegt voor wat foto,s voor op de site.Dus de onderstaande foto's zijn van de vangst van deze sessie ;-)  
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  Met als laatste twee foto's weer die mooie zalm-forellen.Ik heb weer een top dag gehad.Mitchel had het ook erg naar ze zin.Pa had het iets minder naar ze zin vandaag.Maar morgen nieuwe dag ...nieuwe kansen .Dan gaan we naar een forellen put op de Belgische grens.Kijken wat de dag daar gaat brengen.  Gelijk toen ik thuis kwam het kaartje in me camera gestopt.En hopen dat morgen ook weer een leuk verslag mag opleveren.Tot de volgende sessie:  Marcel & Mitchel MOs.      
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