Onverwacht vissen in Biest-Houtakker

Geschreven door Marcel Mos

Vissen bij Ben op de Biestse Oevers .

Onverwacht maar zeer leuke samen loop van omstandigheden.

Mitchel was op reisje met de Knutselclub uit ons dorp.

En Arianne ging mee als begeleidster.

En deze moesten zondag middag om 14:00

opgehaald worden in Tilburg.

Als ik daar dan toch heen moet rijden ...dan maar eerder weg
En eerst een ochtend deeltje vissen bij Ben.

Het is dus zondag morgen 5:00 als de wekker afgaat.
Ik kom met] enige moeite het bedje uit.

Want het was uiteraard te laat gisteren avond.
Sam uitgelaten en wat gegeten.

Koelblokken uit de vrieser gehaalt en op naar
Biest-Houtakker.

De weg is lekker rustig en ik ben om 06:45 bij Ben.
Het is erg vandaag lekker druk.

Vijver 3 is verhuurd en de helft van vijver 1 ook.
En ik vis toch graag op de zalm forel.

Dus het wordt vijver 1.
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Hier de vijver bijna in beeld.

Waar links die eerste paraplu staat zit ik net voor.

Op plek nr. 5.

Ik zit in het midden van de vijver en de wind staat onze kant op.
Dit is een goed teken.

Want meestal is de forel wind gevoellig en gaat daar

zwemmen waar de wind naar toe staatl.

Ik was al een half uurtje aan het vissen en wordt er van het terras geroepen
"waarom meld je niet als je deze kant op komt? "

Dat was Michael die me deze vijver heeft leren kennen.

Hij zou met de kids naar een pretpark gaan..

Maar door het slechte weer zijn ze niet gegaan en ging die even op

de visvijver kijken.

Omdat ik toch ook aan het vissen was ging
hij even een 3 uurtjes op vijver 2 proberen.

Michael zat links onderin.

Ook waar de wind op stond.

En ving daar best een aardig portie forel weg.

Daar waar ik 1 regenboog forel had om 11:15

had Michael me koelbox al aangevult met 13 regenboog forellen.

Michael ging al naar huis want hij ging met ze
kinderen smiddags nog wat leuks doen.




Onverwacht vissen in Biest-Houtakker

Geschreven door Marcel Mos

Om 11:25 gingen de meeste inpakken omdat het erg donker werd.

En dat was om droog te blijven niets te vroeg.

Want 5 min. daarna ging het even flink door regenen.

Ik had me warmte pak aan gedaan tegen de regen dus ik visten lekker
door tot 12:00 uur.

En dat bleek maar goed ook.

Want in dat laatste half uur ging de vis azen.

En ik ving er nog 2 regenboog forellen bij en 5 Zalmforellen.

De grootste was zelfs 52 cm.

Na de boel ingepakt te hebben maak ik in het gras nog foto,s van de buit.
Gevangen door Michael en mij.
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eldidie knijndyinteenis die van 52 cm.
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timdey 152 visstorelp het aanrecht.

igangeopend ;-)
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