
Avond pennen met Mitchel

Geschreven door Marcel Mos

Pennen in de avond met Mitchel...

Het is zondag en Mitchel en ik willen vissen.
Omdat de stek waar Mitch ze karper ving vrij druk bezet is 
zijn we weer opzoek gegaan naar een ander stekkie.
S'middags al op google earth gezocht naar de plas die
de boer van het vorige verslag me verteld heeft.
Samen met Raymond van Carpmaniacs.nl  de luchtfoto bekeken.
En daarna met Mitch de auto in gesprongen en er heen gegaan.

  

Diepte bekeken.
Viel best mee...aan de kant een 80 cm.
Wat verder uit de kant net een meter.
Verwacht er dan ook geen grote karpers maar leuke
vissen voor aan de pen.

Wij weer naar huis gereden.
En na het avond eten de auto geladen en naar de stek gereden.
Rond een uur of acht waren we er.
De spullentjes op gezet en de hengels te water gelaten.
We voeren met kleine tijgers /hennep en mais.
En onder de pennetjes 2 mais korrels.

Mitchel wil hem tegen de rietstengels aan hebben.
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En ik gooi me pennetje een meter of 1,5 buiten het riet.

Als we lekker zitten genieten we nog mooi van de zonsondergang.Net als de zonsopgang..een kleurenfestijn aan de horizon.Ik geniet van het feit dat ook mijn ventje hiervan geniet.

Dan wordt het snel donker.En we horen overal leven op het water.Zijn het brasems of karpers...Wie zal het weten...Maar met het hoofdlampje op de plu over ons heen(het was inmiddels redelijk gaan regenen)liep de spanning op tot de top.Er kwam leven in de dobbertjes.De eerste wegloper sla ik mis.Helaas...maar geen grote kolk van water verplaatsing.Dus ik vermoed dat de vis er nog is.Voorzichtig inleggen...en weer wachten.

Terwijl Mitchel eigelijk meer op mijn dobber let zie ik in mijn oog hoek zijn dobber weg lopen.Hij is ook te laat...Zo vader..zo zoon.Maar de spanning zit er nu goed in.Vis voor ons voeten en het staat 2-0 voor de vissen.Dan waagt zich een vis aan mijn mais korrels.Deze keer zit ik er op .En een hele leuke dril volgt.Ik voel gelijk dat het op een kleine karper gaat.Maar wat een kracht explosie's.Niet te stuiten die vis...hele leuke dril dus.En na een minuut of 12 geeft de kleine rakker het dan op.Het koppie komt boven en we scheppen de vis.

Een wat onscherpe foto...maar wou hem jullie niet onthouden.
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De ogen staan op slapen.Maar de vis is er niet minder leuk door.Snel gaat de vis weer terug.Mitchel krijgt nog een wegloper...Maar is wederom te laat.Het is ondertussen 01:30 uur.Mitchel wil niet naar huis...die wil ook een karper.Maar om 2:00 uur heb ik de handoek in de ring gegooit.Als Arianne het goed vind gaan we morgen weer heb ik hem gezegt.En daar heeft die wel zin in.Al met al een hele leuke avond.Hier zullen er meer van volgen als Mitchel vakantie heeft.Tot de volgende sessie:Mitchel & Marcel Mos.
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