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We zijn weer terug naar de overkant van het water.
Weer voor gevoerd op deze stek deze week.
En nu maar is kijken of we daar vruchten van kunnen plukken.

  

Het is alweer donker als ik aankom om 19:00 uur.
Het wordt een nachtje alleen vissen.
Ivo heeft het druk met ze werk dus kan vanacht niet.
En er worden hier een beetje veel honden uitgelaten 
waardoor ik Sam thuis heb gelaten.

Het begint al goed.
Ik krijg bezoek van Haagse Dennis.
En terwijl ik me hengels uit de pouchon haal zie ik dat er een 
top is gebroken van 1 van me karperstokken.
Hier baal ik van...maar je moet door.
Stukje ingekort en vissen met die hengel.

En even later komt Jan ook langs.
Dus als de hengels in liggen maar snel een bakkie koffie zetten.
Want Haagse Dennis heeft lekkere koeken mee genomen.
Als deze later weggaan dan ruim ik de laatste boel in.

Net als ik op de strecher zit komen Ivo en Leon aanlopen.
Leon en Chantal en Ian gefeliciteerd met jullie nieuwe gezinslid
TARA HAILEY.
En Chantal sterkte met bijkomen van alle gebeurtenissen
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Rond een uurtje of 23:00 heb ik ook Arianne al aan de 
telefoon gehad en ga lekker een beetje plat.
Om 02:30 schiet ik wakker om te plassen.
Maar een lekker bakkie thee en over zie het geheel eens.
Het blijft een apart water voor mij.
Iets trekt me enorm aan.
Al weet ik zelf nog niet wat het is.

Om 06:45 komt Ivo weer langs ...
Deze moet weer aan de arbeid.
Ik heb nog geen teken van leven gehad.
Als Ivo weg is pak ik de pen hengel erbij en ga 
een beetje actief erbij visasen.

Op een gegeven moment een weg lopende pen...
Ik denk JA ...daar is die dan.
Hier volgen de foto's .
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Een grote krab zat aan mijn mais te peuzelen.Een van een voormaat die ik alleen ken van het zeevissen.Verder mocht ik geen actie meer krijgen op de hengels.

Nog snel een bakje thee gezet.Om de innerlijke mens ook weer warm te krijgen.En dan begint het opruimen weer .

Als dan het bakkie thee op is ga ik alles weer inpakken.Al met al lekker gevist.Volgende keer hopelijk weer vis.Tot de volgende sessie:Marcel Mos.
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