
Eerste keer pennen 2010

Geschreven door Marcel Mos

7-3-2010 eindelijk weer eens pennen.

Het is zondag morgen en het weer ziet er goed uit.
De temperatuur is wat koud maar in het 
zonnetje goed uit te houden.
Paraplu in de wind en vissen maar.

  

      

Die kleine had nog geen zin om te vissen.
Ik des te meer.
Te lang alleen kunnen vissen op Zout water.
Gewoon de omgeving al zag er uit naar het voorjaar.
Maar in het achterhoofd wel de gegevens 
dat het niet veel zou worden vandaag.
Het water was nog veelste koud.
Op de zij sloten stond nog een vlies ijs.
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  Zoals je kan zien was het heerlijk vertoeven aan de waterkant vandaag.De zon was lekker sterk vandaag en er was weinig bewolking.  

Een paar windveren in de lucht laten zien dat het niet langdit lekkere weer blijft.  

  Het pennetje stond er strak bij.Helemaal op scherp klaar om zo weg te kunnen lopen.Ook had ik een bodem hengel in gegooit gewoon tegen de overkant aan.Metertje uit de beschoring daar waar de zon het langst op stond.Ik weet dat het daar een cm of 60 diep is en de wind stond mooi op die kant.Dus gokte ik op een vroege vogel die opzoek was gegaan naar eten.  

  Een heleboel vogels (gansen) in het weiland.Die om de 15 min een proefvlucht gingen vliegen.En gelukkig niet over me hoofd heen kwamen.  

Als deze jongens wat laten vallen zijn het geen kleine boodschappen.Dus ik was best blij dat ze boven de weilanden bleven.

De wind trok soms wat aan.Het was een gure koude wind die zeker nog geen water verwarmde.Dus de kleine verwarming die de zon bracht werdt weerteniet gedaan door de gure koude wind.Zo onder me Plu had ik er niet veel last van.Helaas maakten het ook nog geen vis los.  

De pen bleef ongeroerd.En na een uurtje of 4 ben ik weer gaan opruimen.Wel weer heerlijk zitten vissen.De kop is er af.Helaas verslechterd het weer deze week.Dus we zullen even op een vervolg moeten wachten.Tot de volgende sessie:  Marcel Mos.    
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