
!e avondje op de karper 2010

Geschreven door Marcel Mos

Dinsdag 13-04-2010

  

Het is dan weer zover.
We gaan weer eens een avondje lekker zitten voor de karper.
Nou avondje..ik was om 16:00 aan de waterkant.
Had er zin en vertrouwen in.
Zonnetje vollop.

  

      

Het wind je was wel koud en had soms wat hardere momenten.
Maar na de oval opgezet te hebben zat ik lekker uit de wind.
Alle spullentje weer opgetuigt en vissen maar.

  

  

De zon vertrok zo af en toe achter wat wolkjes en dan was het goed fris.
Zodat ik zelfs me warmte pak heb aan getrokken.
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  Wat kan je toch heerlijk rustig vissen nog in die polders.  

  Uiteraard is Sam er ook weer bij.En die vind die rond huppelende lammetjes in het weiland toch wel heel erg de aandacht trekken.  

  Mooi he... de avond zon geeft volgens me met de ochtend zon de mooiste belichting.  

  

Dan komt het verwen moment van de dag.Arianne en Mitchel brengen heerlijk warm eten langs.Mihoen met sate en franse mosterd soep.  Wat een slecht leven heb ik toch ;-)  

  Genieten...en als ik het niet op krijg zien jullie wel wie het ook nog lust.  

  De zon gaat onder.1 terug loper gehad...maar niet gehaakt.Na het opnieuw inwerpen duurde het ongeveer een kwartier.Weer een terug loper.Deze maal wel gehaakt.  

  Een mooie zeelt was het die de boel in leven zetten.Mooie sterke vis met hun super gave kleur.De kleine orange oogjes maken het geheel af.Ook nog een brasem gehaakt.Maar helaas vanavond nog geen karpers.Maar die gaan ongetwijvelt nog volgen.  Tot het volgende sessie verslag:  Marcel Mos.
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