
Met Mitchel naar Bernissart 2010

Geschreven door Marcel Mos

Vissen met Mitch in Bernissart.

  

Het is dan eindelijk zo ver.
Mitchel en ik gaan weer een keertje naar Barnissart.
En we hebben er veel zin in.
Het worden tevens mij eerste 2 nachtjes op de karper dit jaar.
Hier volgt een kort verslag met wat foto's.

  

      

Wij zijn om 5:00 uur opgestaan.
Omdat we een beetje voor de file's door de knelpunten 
wilden rijden.
En al snel komen we op de belgische grens.
Die Mitchel altijd van ver ziet aankomen door de windmolens.

  

  

Die moeilijk te fotograveren zijn van uit een snel rijdende auto.

  

Om 09:15 uur komen we aan op het terrein in Bernissart.
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Ik moet een nieuwe inrijkaart kopen want 
die van vorig jaar werkt niet meer.
En dan rijden we het terrein op en zien dat
Mitchel ze lievelings stek nog vrij is.

  

  

Dus daar stoppen we en beginnen met opbouwen.
We zitten dus weer bij het bruggentje naast het eiland.
Hier is Mitchel dicht bij de dieren en de speeltuin.
Na een 2 uurtjes zijn we er klaar voor en de hengels liggen in.

  

  

  

De vorige keer waren de vangsten op deze stek niet
zo best toen ik hier met Wiek visten.
Maar de ene dag is de andere niet dus we proberen het gewoon weer.
En er zwom hier toen veel steur langs.
Dus gelijk een hengel op de steur het water in.
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  We zijn er klaar voor en het wachten op die aanbeten is begonnen.Het weer is warm in de zon.Maar er wordt voor morgen regen voorspelt wat wel eens gunstig kan zijn voor de visserij.Voor als we naar de wc moeten of als Mitchel even snel naar de dieren wil hebben we de fietsen mee genomen.  

  De dag verloopt snel.Mitchel vermaakt zich bij de dieren.En ik opserveer het water.En constateer dat er aan deze kant weinig actie van de vis is.Terwijl aan de ronde vijverkant volop vis springt.Om 19:00 belt Arianne voor de dagelijkse chat met mamma.Daarna gaan we eten maken.Toen de schemering viel werdt het tijd om de laptop aan te sluiten op de stroom generator.Ook deze heb ik voor het eerst bij me en we gaanzien of dit ons van veel gemaak gaat voorzien.Dan gaat de voorstelling beginnen want Mitchel en ik hebben Dvd's meegenomen om samen te kijken.En na een kwartier krijg ik een langzame run op de hengel naast het eiland.Maar helaas sla ik in het niets.Misschien wel weer een rat geweest net als vorig jaar.En om 00:30 gaan bij ons de luiken dicht.  Maar om 01:30 loopt ik buiten omdat ik nog niet kon slapen door de muggen.En terwijl ik naast een hengel sta gaat de swinger 1 piepje omhoog.Om daar na weer twee piepjes omlaag te gaan.En toen deze weer onhoog ging sloeg ik aan.Een dril was het gevolg.En de eerste karper van de sessie was een feit.  

  

  Een spiegel die toch nog de 9 kilo aangaf op de schaal.De bek was aardig beschadigt.Je kan zien dat er intensief gevist wordt hier.Maar dat er toch ook wel tehard getrokken wordt aan de vissen.Jammer dat dit gebeurdt.Mitchel heeft het koud en duikt snel ze strecher weer op.Ik blijf die nacht buiten slapen.In de tent lijkt het wel een verzamelplaats voor muggen.  

  Mitchel heeft daar geen last van.Deze slaapt heerlijk onder zijn klamboe en zet de muggen buiten spel .  Om 5:30 zie ik het daglicht terrein gaan winnen van de nacht.  

  Bernissart ontwaakt .Ik heb vanacht verder geen beet gehad.Wel op het ronde meer wat piepers af horen gaan.En aan de hele andere kant van het stuk waar ik zat werden vanacht toch aardig wat foto,s gemaakt.  De zon komt inmiddels op en de nieuwe dag breekt aan.  

  Blijft altijd weer een mooi gezicht die zons opgang.  Maar na een paar uur gebeurdt er wat ook voorspeld was.  
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  Donkere wolken pakken samen.En na een half uurtje begind het te regenen.Eerst was de regen een lekkere verkoeling.Maar toen de onweer erbij kwam zijn we de tent in gevlucht.En de hel brak los.Harde wind ,hagel zo groot als knikkers.En ik stond op het punt om met mitch en Sam in de auto te gaan zitten.Maar toen nam de bui af.Na een half uurtje stonden gingen we de tent weer uit en zagen de paden veranderd in moddersloten.En de lucht was ineens een heel stuk kouder dan voorheen.Wat een heleboel mistvorming veroorzaakten boven het water.  

  

  

  

  Het blijft fris die dag.En de hengels blijven stil.Alles ververst en weer wachten op leven.Ik kom er helaas achter dat twee optonicks niet zo goed meer tegen de regen kunnen.    IK hoop dat na het drogen ze het nog doen voor Frankrijk.Anders zit ik toch weer met extra kosten en daar zit ik niet echt op te wachten.Ook de hengel op de Steur doet niets.Ik vis er met de pellets mee waar ik vorig jaar goed succes had.En heb van een Belgische visser die naast ons stond een emmerpellets gehad die het verschil wel eens konden maken.Ik heb er flink mee gestrooid en er was inderdaad aas bellen op te zien.Alleen het haakaas lieten ze met rust.Voor je het weet is het alweer 19:00 uur.Het telefoontje van Mamma is ook alweer geweest.We eten daarna worstjes.En Noodless wat een warm gevoel van binnen gaf.De laptop ging weer aan en tot 01:30 film zitten kijken.Daarna waren Mitchel ze oogjes moe.Ik was al een keer of 3 even weg gevallen.Om 8:30 wordt ik wakker.Drink een bakkie koffie en ga buiten de boel al een beetje inpakken.Want we gaan vandaag weer naar huis.Ververs de hengels nog een keertje.En hoop op mischien nog een verassing op het eind.

  De zon wint het vandaag weer van de bewolking.En de temperatuur schiet al snel omhoog.Ik maak Mitchel om 11:30 wakker.En vertel hem dat als hij nog naar de dieren wil dat die dat nu moet doen omdat ik de rest ga inpakken.Mitchel kijkt verbaast om zich heen en ziet dat de tent al bijna leeg is op zijn steecher en de tassen na.Maar hij wil niet naar de dieren..hij wil mij helpen.Dus gaan we eerst ontbijten.En dan de rest opruimen.            

  Al met al was ik om 12:15 klaar met inpakken.We waren klaar voor de rit naar huis.Nog even de emmer met restand pellets terug brengen bij de buurman.En die ving op het moment dat we daar waren nog een mooie spiegel van 12 kilo.In ieder geval nog vis gezien.We nemen afscheid van de buurman en zijn vriendin.Gaan nog langs de andere belsgische jongens die we hebben leren kennen.Komen op dat moment er achter dat je niet meer rond om het meer kan rijden.Dus we gaan nog een keertje terug langs het meer.Gooien de vuilnis zak in de container.En gaan terug richting huis.  

  Komen hier vlak voor Mons waar we snel een stop maken bij de benzine pomp.Dit omdat ik bijna zonder gas zat..en vond het te ver om te lopen verder.Dan de terug reis voort gezet.En mitchel is onder tussen de boel lekker aan het filmen.  
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  Het bordje wat aangeeft dat we bij onze wel zo bekende parkeerplaats zijn waar we lekker een kroketje halen.Sammy even laten plassen en drinken en dan op naar de nederlandse grens.Die Mitchel uiteraard weer van ver ziet aankomen.  

  En voor je het weet rijden we Nederland weer in.  

  Dan is het nog een 40 min rijden naar huis.Waar we mooi voor het avond eten aankomen.  Het was weer een lekker vistripje.Helaas wat weinig gevangen.Maar dat is ook vissen.  Het volgende verslag gaat mischien wel die van Frankrijk zijn.Want Mitchel ,ik en Arianne gaan een weekje vissen in Frankrijk.Ja je leest het goed.We zetten de joker in.Arianne gaat voor het eerst mee.    Iedereen veel visplezier.  Tot de volgende sessie:  Marcel en Mitchel Mos
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