
Etang de la Livardière dag 1

Geschreven door Marcel Mos

Dag 1 Etang de la Livadiere.

  

zaterdag:

  

Het is zaterdag morgen 03:00 .
Ik ben 3 minuten geleden wakker geworden door
Sam die beneden blaften.
Dat is mooi op tijd want de wekker stond op 3:00 uur.
Vandaag gaan we naar Frankrijk om daar een weekje te vissen.

  

  

      

Om 04:20 zitten we in de auto en gaan richting Le Mans.
De reis verloopt voorspoedig tot we in Parijs komen.
Hier wordt het file rijden tot op de A10.
Dit kost ons bijna een uur vertraging.
We hadden uitgerekend om 12:00 op de stek aan te komen.
Dit werdt dus 13:10 uur.
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Na de verwelkoming door Bernard en de nodige informatie ,

  

Zijn we naar de stek gegaan.
Daar begint het vervelendste werk... 
Het opbouwen van het onderkomen voor een week.
En de stek is ook nog eens verhard met puin.
Dus het opbouwen was een zwaar klusje.
Maar uiteindelijk staat alles toch vrij snel.

  

Daarna moeten we gelijk naar de supermarkt.
Want wij zijn gewent aan koop zondagen.
Dit hebben ze hier dus niet...

  

  

Na een beetje verdwaald te zijn geweest zijn we weer terug op de stek.
Mitchel valt in slaap op de strecher en Arianne
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gaat in de zon een boekje lezen.
Ik ga de hengels optuigen en de stekken bepalen .

  

  

De rechter stek.

  

De linker stek.

Dit jaar vis ik Back to the basic.
Geen boot... geen voerboot..geen diepte meter.
Gewoon een pijlhengel.
En voeren met de werppijp.

  

  

Rond 20:00 ben ik eindelijk klaar met het instelling brengen
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van de hengels.
Snel eten maken want het begint al licht te schemeren.
We eten Gebakken aardappeltjes met sperciebonen en 
cordonbleu's .
Na het eten is het snel donker.
En na het afwassen ook al redelijk laat.
We zijn nog allemaal moe van de reis en gaan lekker 
naar ons mandje toe.
Ik slaap onder de Oval en Arianne en Mitchel
in de grote tent bij mekaar.
Ik roep welterusten naar ze en wil gaan slapen.
Maar dat feest ging niet door.
Een minuut later..Pieeeeeeeeeep....
Een volle run op een hengel.
De linker hengel van de linker stek ging flink van kiet.
En we vangen onze eerste vis van deze vakantie.
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  En mooie schub laat zich dan foto graveren.Even nagenieten en dan weer snel het bedje in.  Vervolg op dag 2          
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