
Etang de la Livardiere dag 7

Geschreven door Marcel Mos

Dag 7 Etang dela Livardiere

  

Vrijdag:

  

Vanacht wel een run gehad op de rechter hengel.
Maar toen ik deze op pakte voelde ik niets meer.

  

      

Voor een duidelijk beeld te geven van de stek de onderstaan de foto.

  

De S is de stek waar we zaten.
Dit is stek 14 .
Hier kan je mooie de baaien links en rechts bevissen.
Je kan ook naar het kleine eilandje toe vissen.
Ik viste met 3 hengels in de baaien en 1 hengel richting het eilandje.
Boven de S is het kleine meer.
Hier vingen we al die steuren en de kleinere karpers.
Echt een heel leuke tijd verdrijving voor op de dag.
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Etang de la Livardiere dag 7

Geschreven door Marcel Mos

  Het is dan tenslotte vrijdag de laatste volle dag.Inmiddels al 48 uur geen karper meer geland op de stek.De vis is duidelijk naar de andere kant toe.Eelco had vanacht 8 runs.We hebben in de week ook de optie gehad om te verkassen .Maar we zitten hier best.Dus zingen we de week uit op deze stek.Ik heb gehoord dat de 4 jongens aan de overkant van het meer deze nacht ook geen leven hadden gehad.  Om 06:00 uur de boel weer ververst.Het is vandaag wel vrijdag de 13e ...ik hoop voor de karpers.Ik heb een kan koffie gezet en geniet heerlijk van de rust nu Mitchel en Arianne nog slapen.Daarna zet ik de filmcamera op het statief en ga over de rechterstek heen het opkomen van de zon filmen.Om de 10 minuten zet ik de cam. aan voor 1 minuut.En zo kan je dan later heel mooie het opkomen zien van de zon hier.Tijdens de 6e keer dat ik de cam start en er naar zit te kijken gebeurdt er iets moois.Een ijsvogel met in zijn bek 2 visjes land op me rechter hengel.Hier blijft hij enkele seconde zitten om dan weer te vertrekken.Ijsvogels vind ik hele mooie dieren.Probeer ze altijd op foto te krijgen.Tot nu toe 1 keer gelukt.En nu heb ik hem zowaar op film...en nog wel op me eigen hengeltop.Hoe zo iets simpels..iemand zoveel voldoening kan geven ...  Om 8:30 worden Mitchel en Arianne wakker.We ontbijten en komen erachter dat Mitch een beetje een offday heeft.Hij heeft nergens zin in.Wil ook niet meer vissen op het kleine meer.Wil eigelijk alleen maar dvd kijken in de tent.Dan besluit Arianne Mitch mee te nemen naar de winkels.Ik ga nog een paar uurtjes vissen op het kleine meer.  Hier vang ik 2 steuren.Ik fotograveer ze op de mat.  

  

Om een uurtje of 4 ben ik aan het gooien op Blackbass.Dan komt Bernard aangereden met Mitchel bij hem.Bernard hoorde dat Mitch er een beetje doorheen zat en heeft hem mee genomen voor een rondje rond het meer .Na wat uitleg van Bernard over hoe ik mischien de Blackbass toch kon vangenvang ik er inderdaad ook 1.  

Wel 1 van 20 cm...maar het is de eerste Blackbass uitme leven.  Mitchel gaat weer met Bernard mee.Deze brengt hem terug naar Arianne.Aan de overkant van het meer zie ik dat Bernard Mitchel laat rijden in het karrentje.Het is 100 meter van me vandaan..maar ik ziebij Mitchel een glimlach van oor tot oor.Leuk dat Bernard ook zo leuk met kinderen om kan gaan en dit terwijl Mitchel 3 woorden engels spreekt en geen frans.  

  Daarna was het etens tijd.We hebben nog een spellentje Jeu de Boules.Het is een heldere nacht.Maar Mitch heeft geen zin in sterren..hij wil dvd kijken.En we kijken deel 4 van Mr.Bean.Het blijft lachen..We gaan om 00:20 naar bed.Mitchel wil geen griezelverhalen meer horen want hij werdthier te bang van.vervolg dag 8  
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