
Etang de la Livardiere dag 8

Geschreven door Marcel Mos

Dag 8 Etang de la Livardiere

  

Zaterdag:

  

Opruimdag.
En hier heb ik best een hekel aan.
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Etang de la Livardiere dag 8

Geschreven door Marcel Mos

  

  

Het is vandaag 8:30 voor ik wakker wordt.
Helemaal geen leven meer op de hengels gehad.
We maken een bakkie thee.
Mitchel slaapt nog.
En daarna ga ik beginnen met opruimen.
Als Mitchel dan wakker wordt gaan we eerst even eten.
Dan komt de buurman Cornelis met zoon Eelco gedag zeggen.
Zij blijven nog een week.
Ik wens ze een goede vangst toe.
En voor we verder gaan met inpakken komt Bernard ook nog even langs.
We bekijken wat foto's op de laptop en bedanken 
Bernard voor de goede zorgen.
Bernard bedankt ons voor het bezoek op Etang de la Livardiere.
En hoopt ons nog een keer hier te ontmoeten.

We gaan verder met opruimen.

  

  

Als de aanhanger dan vol zit is de tijd aangebroken
om echt naar huis te rijden.
We hebben de aanhanger van Henk Hülters mogen lenen.
Henk hiervoor nog erg bedankt.
En hierdoor hielden we lekker ruimte over in de auto.
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Etang de la Livardiere dag 8

Geschreven door Marcel Mos

  De weg opgedraait en nu de route planner volgen.

  Maar dan moet je wel luisteren naar wat de dame zegt.Ik mis gelijk al de eerste afslag de A11 op.Dit betekend 62 km. omrijden voor we weer op het zelfde punt zijn waar ik de afslag verkeerd nam.Maar we zijn onder weg...Op de terug weg komen we wat mooie uitzichten tegen.Hier komt een foto impressie.  

  

  

  

  

  

  Het begon onder weg nog even flink te regenen.Toen ik lag te slapen hebben Mitchel en Arianne zelf hagel mee gemaakt.  

  

  En hier dan weer een betaal moment aan het eind van de tolweg.  
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  Dit vind Mitchel ook wel een mooie Eiffeltoren ;-)  

  

  

  Sam vind alles best en ligt lekker te slapen.  

  Onder het genot van een lekkere koker Prinkels rijden we richting parijs.  
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  Dit vond Mitchel een heel leuk bord.En misschien gaan we ooit nog wel eens naar dit park.  

Als we parijs naderen zie je het gelijk drukker worden.  

  Het blijft een drama de weg rond parijs.  

  Als we door de drukte heen zijn neemt Arianne het stuur weer even over.Het is echt lekker zo met twee man die kunnen rijden.  

  

  Nog wat mooie plaatjes.  

  En dan komen we aan bij de grens van België.  

  Eenmaal door de grens heen gaat het snel.  

  Hier nog een een foto van de Fotograaf van de terug weg.We eten nog wat bij E17 snack langs hoe kan het ook anders de E17.  Daarna rijden we door naar de pomp vlak voor de grens.Hier kost gas teminsten nog 53 cent de liter.En dan rijden we door naar huis.Eenmaal thuis gaat Mitch gelijk onder de douche.Ik ruim met arianne de aanhanger en de auto leeg.En daarna gaan wij ook douchen en lekker ons bedje in nadat ik Sam uitgelaten heb.Ik heb genoten van deze week.Ik hoop dat het een hoop lees plezier was voor iedereen.En laat eens een berichtje achter onder een artikel.Dit vinden wij heel leuk.Tot zover het verslag van de 2010 vistrip.De trip waar Arianne voor het eerst mee ging.En dit was waarschijnlijk niet der laatste keer.Tot de volgende sessie:  Arianne ,Mitchel & Marcel Mos.  
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