
Snoeken met Paul

Geschreven door Marcel Mos

Met Paul op snoeken jacht.

  

We hebben al een tijdje niet samen gevist.
Maar nu gingen we weer eens op pad.
Paul moest werken vandaag en daarom gingen 
we eind van de middag weg.
En we viste tot laat in de avond.
We zijn deze maal in het mooie Reeuwijk.

  

      

Het weer was bijzonder mooi vandaag.
Heerlijk zonnetje.
Maar toen we gingen vissen schrok ik wel een 
beetje van de obsessie van Paul.
Iedereen die Paul kent weet dat hij een beetje telefoon geil is.
En in Reeuwijk schijnt een slecht gsm bereik te zijn.
Daarom zie hier Paul met de prive GSM mast op ze rug.
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  Hij is er klaar voor en het ontvangst is weer goed nu.Dan gaan we op pad richting het beloofde snoeken land.  

  Het is hier echt tussen de sloten in gebouwd.Wat een mooie omgeving.Hier een paar foto's die we geschoten hebben onder het lopen.  
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  Hier Paul met de enigste snoek die we in Reeuwijk mochten vangen.En de fietster achter paul moet alleen even uitwijken voor Paul zijn GSM-Mast.  

  het was niet Paul's grootste snoek.Maar verlopig heeft hij er een..en ik nog niets.Paul heeft deze snoek op een soort streamer gevangen.En z,n zelfde streamer heb ik van Paul gekregen vandaag.Om ook me geluk eens mee te beproeven.We lopen nu de andere kant op in Reeuwijk.Om te kijken of ik ook nog wat kon vangen.  

  Wat een mooie huizen hier zeg.Hier zou Paul best willen wonen.(ik ook wel een beetje).  

  

  

  Van de bebouwde kom (metje) de weilanden in.  
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  En Paul is in ze nopjes.Hem nemen ze niet in de maling..ook hier gewoon ontvangst.  

  En dan komt het leedvermaak als we terug rijden richting Rotterdam.De sfeer zit er goed in op de terugreis.Paul vraagt of mijn handen ook naar vis ruiken.....Als we gaan eten bij de mac-Donalds wrijft hij er extra in dat hij even ze handen moet wassen...Maar het is gezellig.We eten heerlijk op het buiten terras.En kijken lekker naar de mensen om ons heen.Daarna neemt Paul me nog mee naar een sloot in rotterdam.Hier heeft hij meestal ook wel succes zegt hij.En inderdaad na 5 Min. verspeeld hij al een snoek.  10 min er na krijg ik een aanbeet.En deze laat ik me niet ont glippen.  

  Na een heerlijke dril mag ik een mooie snoek uit het water tillen.Op 2 cm. na een meter lang.Heerlijk volle vis.Met alleen een lelijke beschadiging op haar buik.Maar ze schijnt er weinig last van te hebben.  

  

  Z,n mooie snoek op een relatief klein aasvisje.  
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Als we naderhand in pakken ga ik met een voldaan gevoel naar de auto.Z,n vis maakt het waard om een hele avond langs het water te struinen.En we rijden naar Paul ze huis.Onderweg vraag ik aan Paul...ruik jij dat ook?Hij kijkt me aan en ik zeg...me handen stinken naar vis...  

  Thuis bij Paul drinken we nog lekker wat fris.We bekijken wat foto's van Paul ze collega( De Vliegende Hollander ).En daarna keer ik op huis aan.Want het mag dan lang licht blijven maar het was al 22:00 uur.  Paulus bedankt voor de hele leuke visdag.En dat we snel maar weer een keertje met mekaar aan de waterkant mogen staan.Ennuh... ik ben best een beetje jaloers op je antenne.Mooie oplossing om zo te struinen met twee hengels.  Tot de volgende sessie:  Marcel Mos.    
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