Een middag met een gouden randje

Geschreven door Marcel Mos

Een gouden middag voor mij....

Het is maandag 21-6-2010 en Mitchel belt net
op dat hij bij een vriendje blijft eten.

Dus bij mij kwam gelijk het idee op om even een paar uurtjes te gaan vissen.

Maar het was te kort dag voor het bootje te pakken.
En in de kleinere sloten staat al erg veel groen.

Dus ik besluit om me waadpak aan te trekken enl de kanten af
te gaan lopen die tot aan het water vol staan met begroeing.

En dat is best leuk snoeken zo.

Nu benader je de vissen eens vanaf de andere kant .

In0 gooi nu steeds een 20 meter richting het midden en draai de
pluggen over de planten groei en het taluut naar de kant.

Dit levert me na een 30 min gooien een snoek op van 59 cm.
Die ik mooi op een nabije steiger kon fotograveren.




Een middag met een gouden randje

Geschreven door Marcel Mos

et de diepte in als ik een foto wil nemen.

‘ ar me hand wel een kinderhandje bij lijkt.

olirtik djdtlcifhenidvt Milcoewien dat het een 119 cm
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