
avondje vissen uit de boot

Geschreven door Marcel Mos

Vandaag een middag/avond gesnoekt

  

Het is z,n heerlijke dag dat Paul en ik besluiten na het werk 
nog het water op te gaan voor een avond sessie.
We spreken af dat ik zorg dat als Paul aan het 
water komt dat we weg kunnen.
Dus ik ben wat eerder naar de helling gegaan
om alvast de boot te traileren en alles klaar te zetten.

  

      

Het is een prachtige dag.
De zon schijnt uitbundig en we zijn heerlijk
aan het bij bruinen.
Paul is helemaal in ze element in het bootje.

  

  

De aanbeten waren schaars vandaag.
Maar dan gaat opeens toch me hengel krom.
En het is weer de hengel met de BBZ-1 junior er aan
in de baars kleur.
Op dit moment toch me toppertje.
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Leuk  filmpje van gemaakt paul.
Hier volgen nog wat foto,s :
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En we hebben nog lang na kunnen genieten van deze vis.
Want normaal duiken de snoeken gelijk de diepte in na het bijkomen.
Maar deze kwam nog even terug naar boven en
bekeek de andere kunstvisjes nog eens goed.
De honger was denk ik nog niet gestilt.

  

  

  

  

Paul liet zich helemaal nemen door de zon.
En ontstresste helemaal zo door de kabbelende golfjes
en de suizende wind om hem heen.
(z,n therapeutische behandeling kost normaal € 250,- euro per uur.)

  

 3 / 5



avondje vissen uit de boot

Geschreven door Marcel Mos

  

Omdat de aanbeten uitbleven is Paul toch ook nog overgegaan op 
ze geheimen wapens.
En dit had enig knoopwerk nodig om de boel op scherp te stellen.

  

  

Na een heerlijk noodlessje gegeten te hebben 
zijn we klaar voor de avond.
Paul had broodjes bij zich met cola.
Ik Noodless en gastel ect ect.
Lekker z,n warme opkikker zo op de dag.

De zon zakt langzaam weg.
En ik hoop nog op een omslag nu de schaduw op het waterkomt.

  

  

De maan laat zich al licht zien.
En een foto de andere kant op geeft de mooie ondergang in beeld.
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Het duurt niet lang of de maan komt een stuk 
helderder aan de hemel te staan.
En dat betekend dat we toch maar richting 
de helling moeten gaan trollen.

  

  

Met het terug trollen is het genieten van de avond kleuren.
Aanbeten kwamen er niet meer.
Maar ook dit hoort voor mij bij vissen.
Genieten van de hele anturage er omheen.
Heerlijk uitzicht.

  

  

Met een voldaan gevoel wordt de boot weer getrailert.
Wat kan het leven toch mooi zijn tussen die stress dagen door .
Het is weer heerlijk geweest.

Paul weer bedankt voor de gezelligheid en 
de film en foto kunstwerken.
Ik wens jou en Elsje een fijne vakantie toe.
Ik zal onder tussen wel doorvissen hier.

Tot de volgende sessie:

  

Marcel Mos.

 5 / 5


