waterweg vissen met Paul

Geschreven door Marcel Mos

Dagje met paul zeevissen.

Na een tijdje slecht weer was het nu
weer goed weer om te vissen.

Het was een lekker weerije.
En het tij kwam mooi uit voor een
middagje/avondje vissen.

We hoopten dan ook dat de Gul los zou zijn.
En gingen er vol goede moet tegenaan.

Alles was opgezet en de hengels beaast en ingegooit.
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Hier paul ze materiaal in de opstelling voor het vissen.

En mijn opstelling stond er een paar meter naast.
Alles klaar om de aanbeten van de vissen
weer te geven op de toppen.

Dan krijg ik terwijl ik met me vader aan de telefoon

zit een mooie tik op de rechter top.

Ik hang op en ga naast de hengel staan wachtend op de volgende tik.
Maar er volgen een paar kleine tikjes achteraan.

Maar even kijken wat er aan hangt.

De hengel kromt wel lekker maar de gul stoten blijven uit.

En dat klopte ook wel want er hing een andere vis aan.
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Een hele mooie tong van 38 cm. was het resultaat.
En die vind Mitchel en ik lekker.

Hele welcome vis dus.

Hopelijk volgen er nog meer.

En de hengels gaan weer in de aanvals positie.

Paul krijgt een dubbel strike met twee botten.
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wéd glaatdepeambeetje
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