
15-01-2010 vissen met de Steinwegboy's

Geschreven door Marcel Mos

Vandaag een paar uurtjes vissen met de Steinweg Boy,s

  

Ik wist dat de heren gingen vissen en 
Paul had gevraagd of ik ook kwam.
Omdat ik al twee dagen gevist had heb ik het
vrouwtje beloofd niet te lang te gaan.
Dus was daar om 13:15 en ben om 17:00 weer vertrokken.

  

      

Maar in de tussen tijd toch weer even gevist.
We stonden met 4 man naast mekaar.

  

  

Allereerst stond ik op de kop .
Wat ik best een lekker plekje vond.
met naast mij stond Peter.
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  Hier Peter ze hengels.Peter zelf staat net in ze orange jas te beppen met Dave.En die stond dus als 3e in het rijtje.  

  Hier de hengels van Dave.De steun stond niet zo vast .Maar de pallet op de achterkant hielt de boel mooi op ze plek.Na Dave zat Paul op de laatste stek van de 4.  

  Uiteraard zat Paul weer met de telefoon aan ze oor.Je kan niet naast hem staan of de telefoon gaat.Ga hem maar de bijnaam geven :Telefoon Annie.  Maar met continu de telefoon aan ze oor wist hij toch de eerste gul te vangen.  

  En dat hebben ze tot op de papagaaienbek toe gehoord.Want dit moment werd luidkeels gevierd door Paul met daarbij een dansje.  Ook me vader was even langs gekomen om te kijken naar het visgeweld.Maar vanwegen de weinige actie was die vrij snel weer weg.We visten recht tegen over de terminal van de Stena line.  

  Maar door de mist zag je de boten bijna niet liggen.  

  Er werdt af en toe een visje gevangen.Ik had een kleine gul rond de 20 cm.En een schar van ook ongeveer 20 cm.Peter had het gelijk om de onderwater beplantingvan dichtbij te mogen bewonderen.Dave ving ook een klein gulletje.En ...(ja het moet even gezegt worden) ...De Meester van vandaag was toch wel Paulus.Met wel 3 gullen alle in de 50 cm.  
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  Ik heb zowaar niet naast Paul gestaan vandaag.En dit kwam omdat hij me liever een keertje niet naast zich had deze keer.Achteraf bleek dus waarom.Hij wilde alle gullen voor zichzelf houden.  ;-)  Deze maal ben ik niet gevoerd door Paul met ze assortiment over de datum snoep.Ik hoop dat Dave een sterke maag heeft want deze had de honeurs vandaag om met Paul mee te eten.Het is jammer dat Dave de sap van de soep kreeg en Paul zelf de ballen hielt.Maar die voorkeur van Paul was bij ons natuurlijk al een tijdje bekend.  Ik wil Peter , Dave en uiteraard Paultje weer bedanken voor een paar leuke vis uurtjes.Moeten we gewoon weer eens een keertje over doen.Tot die tijd ....tot die volgende sessie:  Marcel Mos.      
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