Het karperseizoen 2009 is begonnen!!!

Geschreven door Marcel Mos

Eerste sessie karperen 2009.

Het zonnetje schijnt lekker.
En dan kruipt het bloed daar waar het niet gaan kan.
Dan komen de karperstokken uit de schuur en

de Mosjes gaan achter onze geschubte vrienden aan.
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Helaas moest Sam nog thuis blijven deze keer.
En daar was die het niet mee eens.

We zij eerst in de middag een paar uurtjes wezen pennen.
Mitch met de pen hengel.
Ik met 1 hengel op de bodem.

Het weer was lekker toen we van huis vertrokken.
Maar de wind in de rug trok snel aan.

En de zon liet het afweten.

Heel af en toe kwam die door.

De vis liet weinig zien.

Dus Mitchel ging maar met een mes en een stok aan de gang.
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Ook zo komen we de middag door.
Maar we hoopte toch een beetje op vis.
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