
Weer lekker uurtje Pennen.

Geschreven door Marcel Mos

Alleen na het eten even Pennen.

Soms moet ik er na het eten even uit.
Zeker als het erg mooi weer is.
Omdat ik de polder toch eens uitgekamt had op viswater 
ging ik eens naar een mooi paradijs achtig stukje water.
Het had gewoon een uitstraling van een karper put.

  

Wat een heerlijke stukjes water liggen er verborgen 
in de polders hier.
Het was bijna een zomer avond.
Een zacht briesje en een warme avond zon.
Voor me neus zie ik af en toe stofwolken in het water.
Dat voorspeld veel goed.
Even peilen...een 90 cm diep.
Wat mais in het water en laat maar 
komen die verassing.
Ik heb het kopje als stek uitgekozen 
op de hoek van een zijsloot.

Al snel vang ik een Brasem.
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En dat was een beste maat.
Maar we komen toch het liefst voor karper.

Na een 30 min. vissen komt er uit het huisje verderop 
een oude man naar me toe lopen.
En wat blijkt..hij is de eigenaar van het plasje.
Het is geen verpacht water.
Dus ik vraag de man of ik dan maar in zou pakken.
De man vraagt hoe laat ik weg wou gaan.
Nou rond een uurtje of half 9 was de planning.
Daar had de man geem moeite mee.
Maar hij wou geen nacht visserij meer op het water.
Daarvoor had hij eens toestemming gegeven ,
Maar die lui hebben het verpest met harde muziek 
en der troep achter laten .
Ik bedank de man voor het door mogen vissen.
De man heeft me op nog z,n plas gewezen 
waar je wel vrij mocht vissen.
Daar gaan we zeker een keertje heen.

Nadat de man weg was ving ik nog een karpertje.

Mooi sterk visje.
Bleef gaan..echt lekker sterk.
Zonde dat je hier dus niet meer kon vissen.
Had hier graag een nachtje geprobeerd.
Het had echt een frans uiterlijk vond ik.
Alleen dan een stuk kleiner.
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Volgende avond weer lekker weer.
Dus weer een paar uurtjes pennen.

Ik ben weer terug gegaan naar de stek 
van Mitchel ze karper.
Daar aangekomen stond de wind pal op die kant.
Dat is niet lekker met het pennetje.
Ik ben dus in de luwte gaan zitten aan de overkant.

Bij de pijl in het water lag de mais en zou 
het dobbertje ook heen gaan.
En na niet lang vissen heb ik een oerstek karpertje er aan.
Blijft heerlijk z,n 1 LB hengeltje helemaal krom 
op z,n vechtende karper.
En ik mocht een karpertje scheppen van een pond of 8.

Leuk visje die van mij zomaar 20 pond mag door groeien.
Het bleef voor de rest erg stil bij de pen.

Ik had weer korsten gestrooid maar zag niet veel animo.
En dan na een uurtje uit het niets komt z,n grijse 
kop opdoemen voor je voeten.
En slurpt daar langzaam een kostje naar binnen.
Ik snel de hengel met broodpluim voorzien van korst.
Deze via het midden naar de kant getrokken.
En wachtend op het terug komen van de karper.
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Vlak daarna gaat me dobbertje met mais er vandoor.
En ik vang nog een vloermat van een brasem.

Helaas stek verstoord.
Inpakken dan maar.
Volgende keer beter.

We zien wel waneer we weer aan de water kant zitten.
Maar het zal waarschijnlijk weer pennen zijn.

Iedereen veel visplezier toegewenst.

Groetjes:
Marcel Mos.
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