
Pennen met Rico.

Geschreven door Marcel Mos

Vaderdag visserij.

Ik was van de week in me hengelsport winkel Avicentra  in Oostvoorne.
Uiteraard weer een gezellig babbeltje onder 
genot van een lekker bakkie koffie.
Waarop Rico vroeg waneer ga je weer pennen.
Ik denk zondag zeg ik tegen Rico.
Nou ik wil wel een keertje mee zei deze.
Geregeld dan....

  

Helemaal vergeten dat het die zondag vaderdag was.
Dus ik woensdag eerst even toestemming vragen
of ik wel op vaderdag mocht gaan vissen.
(waarom zal ik het beter hebben als een ander...)
Maar Arianne had er geen probleem mee als 
ik na 20:00 uur een paar uurtjes ging.

Dus zondag middag nog even snel Rico gebeld en 
de afspraak was verzilverd en we gingen 
even een paar uurtjes pennen.
Aangekomen bij de poldersloot zagen we dat de wind 
hier nog een stuk harder was dan voorspelt.
Dus inplaats van een paar stekjes aan voeren
werdt het vissen op een plek.
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De poldersloot is inmiddels een bekende stek voor de vaste lezers hier.We gaan vissen op het hoge kantje.Deze kant is door de dijk lekker in de luwte en hebben we niet veel last van de wind.Al snel heb ik een rustige wegloper...Maar ik sla mis...nog geen vis.Daar integen slaat Rico raak en haak eenhalf uurtje na de start een leuk karpertje.Ik vis licht als ik aan het pennen ben...Maar Rico vist met een Barbeel hengeltje en een erg dun lijntje.Tijdens de dril zwemt de karper zich nog vast in het zijslootje.Maar met het schepnet tegen ze kont komt die daar toch weer uit.En na een leuke dril ligt dan toch de vis in het net.Waarna Rico even poseert met ze verse vangst.

Met wat schutwerk aan de staart kwam de boven vin mooi op.Rico in ze element.

We laten de vis snel weer zwemmen.En gaan op zoek naar de volgende aanbeet.Onder tussen komt Rico ze vrouwtje nog even kijken.We vangen alle twee een brasem er bij.Maar de karper bleef toch nog even uit.Rico moest er mee stoppen.De volgende dag was het voor hem weer vroeg op.En die avond had hij weer een wedstrijd op het zoute water.Ik bleef nog even zitten.In de morgen kon ik uitslapen dus ik had geen haast met inpakken.En mijn doorzetting werdt toch nog even beloond.Op de korsten die ik voor me in het water had gegooit kwam beweging.Snel een korstje er bij.En om 24:00 precies ving ik toch nog een visje.Helaas geen fotograaf in de buurt nu.En me statief had ik niet meegenomen.Snel foto op de nieuwe mat.(die aardig ingewijd is nu)

De vis ligt er prachtig op.En dan weer terug het water in.Niet veel later ga ik ook inpakken.Sammy zit thuis op me te wachten om uitgelaten te worden.Al met al een lekker avondje.Rico bedankt voor de gezelligheid.Moeten we vaker doen.Iedereen nog vele lekkere avondjes toegewenst.Marcel Mos.
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