
Even wezen pennen

Geschreven door Marcel Mos

Even de polder in met de penhengel.

  

Na twee dagen goed last van me buik te hebben gehad kan ik 
vandaag eindelijk weer een frisse neus gaan halen.
Ik ben even voor een 1,5 uurtje de polder in gegaan voor 
wat te pennen.

  

      

Gewoon weer even aan het water zitten .
Om straks weer met een zuiver hoofd naar me werk te kunnen gaan.
Het was toch nog wel vrij koud.
Maar dat maakten voor nu even niet uit.
Ik wilde er gewoon even tussen uit na
het gehang in bed en op de bank.

  

  

Had een paar korsten gestrooit om te kijken of de vis omhoog kwam.
En met wat zoete mais op de bodem in de kantjes gaan vissen.
Er kwam geen teken van leven op het water.
De kantjes zijn daar ondiep.
Dus als er karper draait verwacht je beweging te zien in het water.
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Dus verwachten er nog niet heel veel van.

Tot ineens me pennetje weg liep.
En wel op een hele mooie karper aanbeet manier.
Ik sla dus aan en stond gelijk met een flink kromme hengel.
Dat was niet zo moeilijk want ik pen met een 1 LB. hengel.
Maar het voelde lekker aan.
De vis ging wel even goed van kiet.

Dan zie ik een schim van de vis....
Een spiegel....YES...

  

En even later kon ik de vis scheppen.
Even snel wat foto's met de zelf ontspanner gemaakt.
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Ik ben weer een happy man.
De vis gaat snel weer zwemmen.
En ik pak na een half uurtje weer in.
Het werdt mij te koud.

Kort verslagje...leuke vis.

  

Tot de volgende sessie:

  

Marcel Mos.
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